


Januari 1922 is de Hervormde School te Maanen geopend. 

Het nieuwe schoolgebouw heeft 4 lokalen.

Hoofd van de school is de heer Radix.

Onderwijzers zijn juffrouw van Dijk en meester van Mourik.

Enkele maanden later komt daar juffrouw van Doorn bij. 

Juffrouw van Dijk vertrekt na een jaar en in haar plaats komt meester de Graaff.



De officiële opening is 
op 25 april 1922

Alle leerlingen van de 
school gaan op de foto

en krijgen een
gedenkplaat uitgereikt.



Personeel 

In 1926 komt juf van de Westeringh op school. Zij 
blijft tot 1970 als juf werken in de eerste en tweede 
klas. Bij haar afscheid geeft ze de leerlingen een 
stekje van een cactus. Bij de reünie (52 jaar later) 
neemt een oud-leerling weer een stekje mee voor de 
Koepelschool.

Juf van Doorn, al vanaf de opening in 1922 werkzaam 
als onderwijzeres, verzoekt om eervol ontslag per 1 
oktober 1938, vanwege haar voorgenomen huwelijk. 
Dat was in die tijd heel gewoon, want “een 
getrouwde vrouw voor de klas geeft geen pas”.

De heer Abma wordt in 1927 hoofd van de school tot 
aan zijn pensioen in 1947. Hij woont naast de school. 
Dit huis staat er nu nog steeds (Nieuwe 
Maanderbuurtweg 4).



Klassenfoto 1922 met juffrouw van Doorn



Foto uit ongeveer 
1926 met 
meester van 
Mourik en rechts 
hoofdmeester 
Radix



Klassenfoto 
uit 1930

Links de heer Abma

Op deze foto zie je ook 
heel goed de mooie 
deuren van de school. 
Ook zijn hier nog hoge 
ramen!



24 juni 2022 Reünie 100 jaar Koepelschool
De reüniecommissie ontving een mail van de familie Schrijver. Twee zussen en twee broers. De

twee zussen konden vanwege hun leeftijd en gezondheid niet op de reünie komen. De broers wel.

Met elkaar zijn er herinneringen opgehaald aan de tijd op de Koepelschool en is deze

foto gemaakt.

v.l.n.r. : Mw. Sari de Vries-Schrijver (1930) en Mw. Alie Schoonderbeek-Schrijver (1924)

dhr. Leen Schrijver (1940) en dhr. Wim Schrijver (1947)

Ook broer Henk en zus Gerrie hebben op de Koepelschool gezeten, maar zij zijn overleden.

Alie, de oudste, is nu 97 jaar en heeft mooie herinneringen aan de Koepelschool. “Het was een fijne

tijd”. Ze is eerst een jaar naar de openbare school op de Kerkweg gegaan. Ze mocht niet naar de

Koepelschool omdat ze nog niet was ingeënt tegen de pokken. Vanaf 6 jaar ging je naar de

lagere school, dat kon op 1 augustus/september of 1 april. Toen ze 7 jaar was, in 1931, is ze

naar de 2e klas van de Koepelschool gegaan. Alie heeft tot en met klas 8 op school gezeten. Klas 7

en klas 8 zaten bij elkaar en in klas 8 zaten toen 8 kinderen. Tot je 14e jaar bleef je

op de lagere school als je verder geen vervolgopleiding deed. Dat was in die tijd heel
normaal. Alie

heeft daarna bij meester Abma in de huishouding gewerkt. Ook Sari en zus Gerrie hebben daar

nog gewerkt. Alie heeft een foto-album bij zich en laat 2 klassenfoto’s zien. Eén van de tweede

klas en de ander uit 1936 waarop Alie, Sari en Henk te zien zijn.

Ze moest elke week de psalm leren en deze werd ook elke week overhoord. Er was veel discipline

op school. Ze herinnert meester van Eck als een hele strenge meester. Meester van Mourik vond ze

een fijne meester, die ook vaak zangles gaf.



1931-1932 
2e klas

Meisje helemaal 
links is Alie 
Schrijver (1924)



Klassenfoto 1936

Voorste rij 3e van rechts: Alie
Meisje naast meester Abma: Sari
4e rij tweede jongen van rechts: Henk

Sari de Vries-Schrijver ging in 1936 
naar school, maar werd in 1938 ziek. 
Door tuberculose is ze drie jaar niet 
naar school geweest. Pas in 1941 ging 
ze weer naar school, maar door de 
oorlogsjaren heeft ze weinig school 
gehad.



Klassenfoto 1948-1949

Leen Schrijver (1940) zit op de voorste rij, de 4e van links. 
Hij en zijn broer Wim (1947) geven aan dat ze een fijne tijd 
hebben gehad op de Koepelschool. Er waren geen toetsen 
zoals dat nu wordt gedaan. De rapporten konden ze goed 
herinneren. Onvoldoendes werden in het rood geschreven! 
Ook gedrag en vlijt kreeg een cijfer. Achter de school was bij 
het kolenhok een fietsenhok. Je mocht alleen op de fiets 
komen als je verder weg woonde. Met Koninginnedag ging de 
hele school lopend naar het oude gemeentehuis 
(Sterrenberg) om daar te zingen. Ook waren er dagen dat ze 
naar de Eder kuil (Openluchttheater) of de markt gingen om 
daar te zingen. Op schoolreis gingen ze naar de 
Westerbouwing (een speeltuin in de buurt).
Over de buurt vertellen ze dat er nog weinig bebouwing is. 
Het huis van de bovenmeester staat naast de school en 
daarnaast stond een "Handel in granen en klompen". Verder 
een rijschoolhouder en ook de familie Veldjesgraaf woonde er. 
Wim heeft als enige van het gezin op de fröbelschool 
gezeten. De eerste dag dat hij naar de Koepelschool ging 
maakte veel indruk op hem vanwege een in zijn ogen al groot 
meisje dat erg moest huilen de eerste dag op school. Verder 
gaf meester Otten les aan kleine groepjes met jongens en 
meiden die naar de Ulo zouden gaan, de zogenaamde 
opleidingsklassen. Zij kregen dan onder schooltijd extra lessen 
Frans en handelsrekenen.



De school in oorlogstijd

Oud-leerlingen (o.a. familie Schrijver en de heer Wicher
Schuurman) vertellen dat er weinig school is geweest in de 
oorlogsjaren. Als er school was, dan vaak halve dagen. De school 
wordt door de Duitsers bezet en de kinderen gaan dan ergens 
anders naar school. De consistorie van de Nieuwe Kerk wordt 
genoemd, een smederij aan de Verlengde Maanderweg (waar nu 
woonwinkel Van Ginkel zit) en een andere school aan de Anton 
Mauvestraat. 

Veel indruk heeft het sterven van meester Veen gemaakt. Hij is in 
1941 aangenomen als onderwijzer. Hij zit in het verzet en bij een 
mislukte aanslag op 13 januari 1944 wordt meester Veen voor 
zijn huis aan de Papekoplaan opgewacht en ter plekke 
geëxecuteerd. Hij is 28 jaar geworden. 

(zie ook Krantenbericht Edese Courant, 8 mei 1948)



Klassenfoto uit 1947



Klas 6 in 1949

met meester van Tongeren
Rechts meester Otten

In 1947 is de heer Otten hoofd 
van de school geworden. Hij 
komt dan in het huis naast de 
school te wonen. De heer 
Otten blijft tot aan zijn 
pensionering in 1973 
werkzaam aan de 
Koepelschool. 26 jaar lang is 
hij hoofd van de school 
geweest!



Klas 2 in 1951 met juf van Luijn en meester Otten



Schoolreis
naar

Schiphol 
1951



Personeelsleden
1953

v.l.n.r.:

Meester van Eck
Juf van Luijn
Meester van Tongeren
Meester Otten
Meester van Mourik
Onbekend
Juf van de Westeringh
Juf van Mourik
Meester van Aller



Van Fröbelschool naar Kleuterschool

In 1950 wordt er aan de Zanderijweg de fröbelschool gebouwd. Een houten gebouw met 
twee lokalen (in elk is ruimte voor 30 leerlingen). Kleuters vanaf 4 jaar worden toegelaten, 
maar bij uitzondering ook vanaf 3,5 jaar op voorwaarde dat het kind na de fröbelschool op 
de hervormde lagere school komt. In 1958 zitten er 71 kinderen op school. Dit zijn er veel 

te veel en er moet voor het nieuwe schooljaar een selectie worden toegepast. In 1958 
wordt mevrouw Josina Versteeg als hoofd benoemd. Het houten gebouw wordt door de 

inspectie afgekeurd voor onderwijs. 

Het nieuwe (stenen!) gebouw met drie lokalen wordt pas 13 mei 1960 officieel in gebruik 
genomen. Er is plaats voor 120 kinderen. De oude afgekeurde kleuterschool krijgt een 

nieuwe bestemming; de school in de Maanen krijgt extra lokalen!



Kleuterschool 
aan de 
Zanderijweg



De school wordt voor 1936 al uitgebreid. Er komen
lokalen bij. Aan de rechterkant zijn dan 3 lokalen en aan
de linkerkant 4. In 1967 komen er nieuwe ramen, die veel
lager zijn dan de oude ramen.

Verbouwingen



De schoolbel hing in het oude gebouw in de koepel van de 
school. Er hing een touw aan dat midden in het lokaal 
uitkwam waar de jongens handenarbeid hadden. Volgens 
Wim Schrijver (1947) een verleiding om er stiekem even aan 
te trekken! Voor straf naar het kolenhok!
Later is de bel buiten opgehangen boven de deur op het 
schoolplein. Bij de sloop van het gebouw is de bel verdwenen 
en het verhaal gaat dat de bel gevonden is op een 
rommelmarkt en daar door een bestuurslid weer gekocht is. 
Nu hangt de bel in de hal van de school. 



Naamsverandering
De school begon met de naam "School in Maanen" met als adres Maanen 
21. In de loop van de 40er jaren is dit adres veranderd in: Maanderbuurtweg
2. Nog later, in de 60er jaren in: Nieuwe Maanderbuurtweg 2.

Meester Otten heeft persoonlijk nogal moeite met de naam die in de 
volksmond gebruikt wordt: 'klompenschool'. Er zitten veel boerenjongens en 
–meisjes op school, maar in de loop van de jaren komen er ook meer 
kinderen uit het dorp. Meester Otten besluit op eigen initiatief de naam te 
wijzigen in Koepelschool, vanwege de karakteristieke koepel op de school. 
Jaren later, in 1976, wordt "School in Maanen" officieel veranderd in 
"Koepelschool".



25 jaar School 
in de Maanen

In het jubileumboek bij het 75-jarig bestaan van 
de school wordt aangegeven dat oud-leerlingen
een steen schenken ter herinnering aan het 25-
jarig bestaan van de school. Deze wordt in de hal
aangebracht. Er wordt vermeld dat de steen, nu 
50 jaar later, daar niet meer te vinden is. 

Mogelijk is de steen teruggevonden bij de sloop 
van het oude gebouw en is deze bij het nieuwe
gebouw weer gebruikt. De steen is ingemetseld bij
de ingang aan de rechterkant. 



Uit het leerplan van 1960



Personeelsleden 1965

Staand v.l.n.r.:

Meester Roelofsen
Juf Mulder
Meester van Aller

Zittend v.l.n.r.: 

Meester van Tongeren
Juf Bijlsma
Meester Otten
Juf van de Westeringh
Meester Dijkstra



1967 In de klas bij meester van Aller



Teamfoto uit
1972

v.l.n.r.: A.M. Zwarts, H. Post, H. Dijs van 
Dijk, J.N. Otten, H. Roelofsen, G. van 
Tongeren

Het bord boven de ingang lijkt
bewaard te zijn gebleven:
Zie het bankje op het achterplein van 
de school (foto uit 2022). 



1975: Klas 5 met meester Roelofsen



Klas 6 in 1981

met meester Kraaiveld

De heer Kraaiveld wordt 
in 1973 benoemd tot 
hoofd van de 
Koepelschool. Hij blijft tot 
1-1-1986 werkzaam.



Koepelschool 60 jaar!



Van lagere school en 
kleuterschool naar Basisschool 

Op 1 augustus 1985 is de invoering 
van de basisschool. De kleuterschool 
en de lagere school verdwijnen en in 
de plaats daarvan komt de 
basisschool. De kleuterschool en de 
lagere school moeten daarom in één 
gebouw gehuisvest worden. De 
Koepelschool wordt verbouwd om 
ruimte te maken voor de kleuters. Er 
komt o.a. een speellokaal en buiten 
een zandbak en berging. April 1986 
vindt de officiële opening plaats. 

Meester Groen is sinds 1-1-1986 
directeur. Juf Versteeg wordt 
adjunct-directeur van de 
basisschool. 

Foto: de kleuters in het nieuwe 
speellokaal 1986





Klassenfoto 1987 met juf Rozeboom
en 1991 met juf Versteeg



Teamfoto uit 1989 en 1993

1989: v.l.n.r. achter: Jozina Versteeg, Roelie van Roekel-Overeem, Hanny van Iperen-Oskam
voor: Jannie Baan-Stokking, Henk van Ruiswijk, Wim Groen (directeur), Gerry Rozeboom-Oudijk

In 1993 is Gerrit van den Noort directeur (voorste rij 3e van rechts). Van den Noort is directeur van de 
Koepelschool van 1-5-1991 tot 1-8-1996



Koninginnedag 1997



Het team in 1997: foto rechts bij de viering van 
het 75-jarig jubileum van de school



Koepelschool
75 jaar!

1922-1997



Koepelschool 75 jaar!





1997: feest op het 
achterplein

Op deze foto's is de berging
en de zandbak te zien die in 
1986 bij de invoering van 
het basisonderwijs gemaakt
zijn. 
Rechtsonder het achterplein
in 2022.



Eind 1997

sloop van het oude gebouw



Dit portret van koningin Wilhelmina 
(83 x 60 cm!) is in 1997 gevonden 
tijdens de sloop van het oude 
gebouw van de Koepelschool. Het 
zat verstopt achter het dakbeschot 
op zolder. 

Het portret zal in de Tweede 
Wereldoorlog daar verstopt zijn. Alle 
koninklijke portretten waren 
namelijk door de Duitsers verboden 
in alle openbare gebouwen. Zie ook 
het bericht van de Burgemeester van 
Ede (Bekendmaking) d.d. 2 juli 1941. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft 
niemand daar meer aan gedacht en 
is het dus (56 jaar!) later per toeval 
ontdekt. 



Tijdens sloop en nieuwbouw 
in het Pallas Athene College



Bouw nieuwe 
school 1998



De karakteristieke koepel op de oude school is weg en op 
de nieuwe school komt geen koepel. 

Om toch een verwijzing te maken naar de naam wordt er 
op het voorplein een speeltoestel met koepel geplaatst. 



Al snel is het nieuwe 
gebouw te klein en 
moet er weer 
verbouwd worden. 
In 2003 komen er 4 
lokalen bij.



2002

Nationale
Voorleeswedstrijd, 
met Alisa van de 
Haar (11 jaar) in 
de finale voor de 
provincie
Gelderland.



2005 viering 100 jaar 
hervormde scholen Ede



2009 Indianenfeest kleuters in het speellokaal



2008-2011

Afscheid groep 8 in 
2008 op de 
dependance aan de 
Jachtlaan. 
In 2009 is 
de dependance op de 
Kerkweg (Soma-
terrein). 
Juf Laban en juf 
Vermeer nemen in 
2010 afscheid van de 
school.
Meester Kanis gaat in 
2011 met pensioen.



2016: Groep 8 naar Amsterdam
2017: Schoolreisje bij Megapret



Aardrijkskunde/Geschiedenis/Biologie



Logo door de jaren heen;
In 2011 kwam het nieuwe logo met de duif voor alle 
hervormde scholen in Ede.



Avondvierdaagse
door de jaren heen



Koninginnedag
Ieder jaar eerst het Wilhelmus zingen bij de vlag



Koninginnedag 2011
Het Schoolplein Orkest



2012

De school 
wordt vanwege de vele 
leerlingen gesplitst in 2 

locaties!
Nieuwe 

Maanderbuurtweg 
(NMB) en Oranjelaan 

(OL)

Beide locaties hebben 
de groepen 1 t/m 8



Schoolplein 
Oranjelaan



Team Oranjelaan 2015, 
kijkje in de klas,
afscheidsmusical groep 8 2016



Koepelschool Oranjelaan doet mee aan de optocht in de Heideweek
(2018). Dit wordt beloond met de originaliteitsprijs!



2016 weekopening Koepelschool NMB / 2020 opening Jeelo Koepelschool OL



Startfeest aan het begin van het schooljaar
2016



Startfeest aan de Oranjelaan
2015



Zijplein Koepelschool NMB 2014/2015



2019
Weer 1 school maar wel op 2 locaties;

Op de NMB groep 5 t/m 8 (en bovenschoolse Plusklas)
Op de AM (Anton Mauvestraat) groep 1 t/m 4 (en peuteropvang en BSO)



2020 Fusie van de Hervormde Scholen te Ede met de Hervormde Scholen te Barneveld.
De naam voor het geheel wordt Stichting Hervormde Scholen De Drieslag



Teamfoto 2021-2022



24 juni 2022 Reünie
100 jaar Koepelschool

De klas van 1972 was goed vertegenwoordigd op de reünie. Op 
de foto van 2022 derde van links Roelie van Roekel-Overeem. Zij 
werd in 1987 aangenomen als leerkracht en heeft gewerkt als IB-
er en adjunct-directeur. In 2001 werd ze directeur van de 
Koepelschool op de NMB en vanaf 2012-2015 op de OL.



24 juni 2022 Reünie 100 jaar Koepelschool
De oudste bezoeker van de reünie is dhr. Wicher Schuurman (91). Hij is samen met zijn dochter Greet 
Klomp-Schuurman en kleindochter Araya Klomp.

Schuurman vertelt dat hij in de derde klas bij meester van Tongeren is begonnen. In augustus 1939 kwam 
het gezin vanuit Vollenhove. Vader was visser en moest vanwege de inpoldering van de Noord-Oost
Polder zijn vergunning inleveren, net als vele anderen. Ze werden naar de garnizoensplaats Ede gestuurd 
om daar weer aan het werk te gaan. Meester van Tongeren liet de klas de eerste dag maar wat 
aanmodderen, weinig les. Maar de tweede dag gaf hij aan "Vanaf nu ben ik de baas". Hij had de wind 
eronder en was een goede meester. Meester van Eck kon minder goed orde houden.
Meester van Mourik kon geweldig zingen. Daar leerde je goed zingen. Je 
zorgde ook wel dat je de Psalm goed kende. Vaak had hij een 10 op zijn 
rapport. Hij plukt er nu nog de vruchten; door zeer slecht zicht kan hij de 
psalmen niet meer lezen maar kan hij ze toch meezingen omdat hij ze nog 
steeds uit zijn hoofd kan. De laatste klas zat hij bij meester Abma. Die 
woonde naast de school en ging in de pauze thuis naar het toilet. Dan hoorde 
je hem altijd psalmen zingen. In de oorlog werd er niet veel geleerd. Meester 
van Veen is in de oorlog omgekomen, dat heeft veel indruk gemaakt. Toen hij 
eerder bij hem in de klas zat, had Schuurman een schoolvriendinnetje (Aartje 
van Harten). Zij zat in dezelfde rij iets voor hem. Hij schreef stiekem briefjes 
naar haar. Van Veen zag het en zei "Wicher Schuurman, kom jij maar naar 
voren en ga maar naast Aartje zitten". Hij vergeet nooit meer met wat voor 
rooie boei hij daar toen zat.
Bij straf moest je vaak in de hoek staan met je handen op je rug of strafregels 
schrijven. Dat overkwam hem weinig. Thuis moest er "een 10" voor gedrag op 
zijn rapport staan en vaak was dat wel een 8 of 9.



Feestweek Koepelschool 100 jaar

Feestweek 
van 20-24 juni 2022

Met cupcakes voor 
alle leerlingen en 
ouders 



Informatie gehaald uit het archief van de Koepelschool en het 
jubileumboekje "Van Hervormde School in Maanen tot Koepelschool in 
Ede 1922-1997" door D.C. Brinkman, R. van Roekel-Overeem en C. van 
Silfhout-van Ravenswaaij

Met verder dank aan:

- Henk en Roelie van Roekel-Overeem

- Gerry Rozeboom-Oudijk

- Wicher Schuurman

- Familie Schrijver

En vele anderen niet bij name genoemd voor foto's en informatie


